
De akker aan het einde van de Boterstraat heeft de mooie naam
‘de Kriegerieje’. De akker is eigendom van de eeuwenoude instel
ling ‘Het Boek van Bronkhorst’ en wordt gepacht door Het Steen
ders Landschap. Vorig jaar hebben we de akker ingezaaid met
zomerrogge en akkerkruiden. Die gewassen zijn in het najaar
niet geoogst; we hebben alles op het land laten staan, als win
tervoer voor insecten, fazanten, patrijzen, muizen, reeën, uilen
en andere vogels. In het voorjaar is de akker geploegd door
Gerard Huefink en opnieuw ingezaaid door De Covik (beiden
deden dit gratis). Het zaad voor de akkerkruidenrand is beschik
baar gesteld door de gemeente Bronckhorst, de andere zaden
zijn gekocht door Het Steenders Landschap. Bent ii in Bronk
horst, loop dan even naar het einde van de Boterstraat: dan
kunt u genieten van het spektakel van zonnebloemen tussen de
zomergerst, omzoomd met een brede rand van akkerkruiden!

Zonnebloemen, zomergerst
en akkerkruiden

De akker in Bronkhorst aan het einde van de Boterstraat is dit
jaar ingezaaid met zonnebloemen, zomergerst en akkerkruiden.
Het Steenders Landschap zorgt ook dit jaar weer voor een kleu
rig spektakel op deze akker in de zomer, en in de winter voor een
heleboel voer voor allerlei velddieren.

Frank van Hei/st, namens Het Steenders Landschap

Een kopie van een openbare oude kaart uit 1870 -

de locatie van de okker is omcirkeld
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